
Moeder Aarde

Ze heeft onvoorwaardelijk lief.
Vandaar het hart.

Een hart van steen moest het worden, 
omdat deze voor mij zo zijn verbonden met 

thuis met moeder(aarde)gevoel.

Ik herinner mij de stapel stenen die naarst 
de boerderij van Oma ,Jitske, en Opa, Jan, lag.

Ze waren meegenomen van het land 
dat mijn opa met paard en ploeg bewerkte.

Ik stond als klein meisje vaak te kijken en te voelen bij die stenen.
Wat een rust en schoonheid straalden ze uit.

Heel veel levensjaren later voelde ik de uitstraling van  
het hunebed (D15) van Loon.
Ze werd mijn thuishunebed 

waar ik onvoorwaardelijke liefde van moeder aarde ervaar.

Geboren in De NoordOostpolder als kind van Drentse voorouders is dit
Drentse land van hunebedden, stenen en keien mijn thuis.

Al mijn liefde en dankbaarheid voor dit stukje aarde gaf ik mee aan

Moeder Aarde

Weegbree werd letterlijk in schoenen gedaan 
bij blaren  door het lopen op moeder aarde. 

Zij is een prachtige begeleider op ons aardse levenspad. 
Weegbree verduidelijkt jouw weg en helpt je deze te volgen.


