
ZONNIG

De “geboorte” van “Zonnig” in de wezenswereld.
Ik mag wel het wel “De WonderlijkeWezensWereld” noemen, 

want het blijft me allemaal verbazen.

Wilde ik een wezen in Imbolcsfeer creëren 
met het sneeuwklokje van vilt dat ik maakte, ontstond er een heel ander wezen. 

Het werd een zonnig, vrolijk en kleurrijk wezen. 

“Zwaan” was al “geboren” en wilde het sneeuwklokje wel. 
Nog dezelfde dag bleek dat ze op reis zou gaan, 

want nu voelde ze compleet voor haar nieuwe thuis.

Het creëren verloopt vaak in fases. 
Zolang ze hier zijn, kunnen ze hun wensen nog uiten. 

Zo verliep het ook met “Zonnig”.

Een prachtige hagedis wist ik te bemachtigen. 
Toen ik haar vond zei ik dat ze voor een wezen was. 
Ik was er nogal verliefd op en droeg het een dag zelf, 

maar ik voelde duidelijk dat ze niet voor mij is.
Dat wist ik toch eigenlijk al.

De medicijnkaart van hagedis had ik gefotografeerd 
en in mijn galerij zag ik na deze realisatie de foto van Zonnig en hagedis naast elkaar.

Het was duidelijk; zij horen bij elkaar.



Hoe vanzelfsprekend hagedis en zon!
Hagedissen zijn koudbloedige dieren 

en kunnen pas in actie komen als ze door de zon zijn opgewarmd. 
We zien ze hier op ons erf in Balloërveld regelmatig.

Deze foto maakte ik van een zonnebadende levendbarende hagedis 
die opwarmt op de versteende fossiele boomstronk van miljoenen jaren oud.

Hagedissen leven ook al miljoenen jaren op aarde.

Heb je net als een hagedis behoefte je op te warmen, roept “Zonnig” je?
Wil je haar krachten en de WonderlijkeWezensWereld ervaren?

Door de woorden van Astrid van de kruidenvrouw opleiding voel ik me ondersteund
in mijn intenties op deze manier de wereld een beetje mooier te maken.

Dat de wezens maar veel kracht en heling mogen brengen!

Liefs, Jitske


