
‘Deep Blue Sea”

Zij heeft, schelp- en dolfijnstafkracht, levende wereldwater-
(eeuwigstromende) lemniscaat- en zeewierkracht.

Het levende wereldwater in haar flesje is afkomstig van 
de 13e rite van de Munay Ki .Dit is een rite die wordt overgedragen

van vrouw op vrouw. 

De baarmoeder is centrum van, leven, geboorte en creatieve kracht. 

Bij veel vrouwen is echter ooit angst en pijn opgeslagen in de
baarmoeder, onze eigen pijn en angsten, 

of overgedragen vanuit de baarmoeder van onze moeder, 
en moeder van onze moeder en zo verder.

Water speelt een belangrijke rol in deze ceremonie. Alle deelnemende
vrouwen brengen levend water van een natuurlijke bron mee. Het

water wordt samengevoegd, ook met het water van de doorgeefster, 
en iedereen krijgt wat van dit gemengde water mee. 

Het water in het flesje van "Deep Blue Sea" komt van over de hele
wereld waar mijn voorgangsters deze Rite deden. Natuurlijk zit er van
mij water uit De Drentsche Aa in. Ik heb het water nu zo'n 10 jaar en

bewaarde het met een maansteen erin. 

Deze Rite mag zoveel mogelijk doorgegeven worden; elke keer vergroot
de kracht "het veld" van geheelde vrouwen die elkaar versterken. 

Ook ik geef de Rite graag door e dat kan ook één op één.

De rite is een energieoverdracht vanuit de kosmische baarmoeder via
de Womb Keeper(s) naar jou. Het ritueel heelt je en laat je herboren

worden in schoonheid, kracht en waardigheid van jouw (vrouw) zijn.
Het herstelt jouw persoonlijke balans tussen Yin (vrouwelijke energie)

en Yang (mannelijke energie).

Het flesje heeft een vliertakstolpje.
Vlier is de boom van Vrouw Holle 

en is één var de heilige bomen van toverij en hekserij. 
Vlier vertegenwoordigt de dertiende maand 

in de Keltische boomkalender. 
Alle andere symbolen en kleuren versterken 

de levende wereldwaterkracht.


